
6 - OPGROEIEN OP HET KASTEEL
Theo Edelbroek wordt in 1951 in Het Kasteel geboren. 
Zijn vader is verantwoordelijk voor de bewaking van de 
Defensiegebouwen en -terreinen en woont met zijn gezin 
-vader, moeder, een dochter en vier zonen- in het Kasteel 
aan de kant van de Bonaventurakerk. Theo woont er meer dan 
25 jaar.
 
“Ik was me nooit zo bewust dat het bijzonder was dat wij 
in Het Kasteel woonden. Buiten de werktijden bood het 
Defensie-eiland veel speelgelegenheid. Toen ik klein was 
speelde ik in de stapels dekens die er lagen. En ik leerde 
zwemmen in het waterreservoir dat bij de wasserij stond 
en gevuld was met regenwater. Niet alle loodsen werden 
afgesloten. Het hek om het eiland wel. Op het eiland werden 
goederen met electrokarretjes vervoerd. Dat was natuurlijk 
ook erg leuk om mee te spelen. Verder was er alle ruimte om 
te fietsen en later auto te leren rijden”.
 
In Het Kasteel liggen veel spullen opgeslagen die niet 
meer gebruikt worden. Er liggen ook spullen van de 
personeelsvereniging. “Toen ik ouder was heb ik geweldige 
feesten georganiseerd in de gewelven van Het Kasteel. De 
matrassen die opgeslagen lagen werden naar beneden gehaald 
om op en tegenaan te zitten. Ook op het binnenplein kon je 
goed feesten. Daar haalde ik dan de decorstukken van de 
personeelsvereniging voor tevoorschijn. ook de gamellen - 
ketels voor eten - konden we goed gebruiken.” De feesten 
worden georganiseerd als de ouders van Theo niet thuis 
zijn.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever.



6 - TO BE RAISED ON THE CASTLE
Theo Edelbroek was born in 1951 at The Castle. His father’s 
job is to guard the defence buildings and area. The family 
accounts for his wife, a daughter and four sons. They are 
living in The Castle at the side of the Bonaventura church. 
It is Theo’s home for more than 25 years.

“I never realised how special it was to live in The 
Castle. Off working hours the defence-island offered many 
opportunities to play. When I was young I played with piles 
of blankets. I learned swimming in a small basin that was 
next to the laundry. It was a reservoir for rain water. 
And not all sheds were locked. But the barrier around the 
island was. On the island, transport was done with small 
electric lorries. Great fun to play with those. And I had 
plenty of opportunity to learn riding a bicycle and, and 
later on a car.

The Castle was also a storage for things that weren’t 
necessary any more. In additions there were the belongings 
of the staff association. “When growing up I organized 
famous parties in the dungeons of the Castle. Stored 
mattresses were retrieved and used to make yourself 
comfortable. The courtyard was a splendid place for 
parties. I used to borrow the set equipment from the staff 
association, including those big cooking pots.” Parties 
would only run if Theo’s parents were absent…
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