
3 - DE COMPTABEL
Tegenwoordig krijg je dat wat je verdient met werken 
gestort op je rekening. Dat is vroeger heel anders. Iedere 
werknemer krijgt aan het eind van de week zijn of haar 
loon in een loonzakje met daarin een strookje waarop staat 
hoeveel uren er gewerkt zijn en hoeveel er is ingehouden 
voor bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering en het 
pensioen. 

De vader van Jaap Breunesse is 40 jaar als comptabel 
werkzaam geweest bij het Centraal Magazijn op 
Defensie-eiland. Een comptabel is degene die binnen 
een overheidsorgaan, zoals het Centraal Magazijn, 
verantwoordelijk is voor de financiën. Ze wonen in die tijd 
op de hoek van de Nassaukade. 

Jaap vertelt dat zijn vader iedere maand in een lange 
regenjas met een ouderwetse aktetas onder de arm naar 
het oude postkantoor aan de Utrechtse Straatweg wandelt. 
Om daarna met heel veel geld, namelijk alle salarissen 
van allen die op het eiland werken van de hele maand, 
een poosje later naar zijn kantoor op Defensie-eiland te 
wandelen. Daar wordt het geld in een kluis gestopt en op 
vrijdag worden dan de loonzakjes gevuld. Later gaat dat 
met een jeep en links en rechts een ordonnans. Dat zou 
tegenwoordig echt niet meer kunnen! Nu wordt geld alleen in 
zwaar beveiligde vrachtauto’s vervoerd. Jaaps vader vertelt 
dan ook vaak dat hij liever alleen ging, dat valt minder 
op.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever.



3 - THE ACCOUNT MAN 
Whatever you earn with labour is put into your bank 
account. Not so in the old days. At the end of the week 
all staff received their payment in cash. The packet also 
contained a small note with the working hours and what had 
been subtracted for taxes and pension. 

The father of Jaap Breunesse held the position of 
Accounting man for 40 years at the Centraal Magazijn on 
the defence-island. In all governmental departments, such 
people are responsible for finance. By then, the family 
lived at the corner of the Nassaukade.

Jaap remembers his father wearing a long rain coat, 
carrying a briefcase under his arm. He would take a walk 
monthly to the post office at the Utrechtsestraatweg. 
Moments later, he was on his way to his office at the 
defence-island, loaded with money. He kept all wages for 
the month in his safe. Every Friday he prepared the payment 
packets. Later on, he used to take a jeep, accompanied by 
two guards. You can’t imagine such a thing happening today! 
Money is transported now in heavily armoured trucks. Jaap’s 
father preferred walking alone, because it didn’t attract 
much attention.
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