STADSMUSEUM WOERDEN

2 - GESILOTEN BOLLWERK

Nu kan iedereen het Defensie-eiland op en af lopen, het

is open terrein. Sterker nog: het is toegangspoort voor
Woerden geworden voor iedereen die te fiets of te voet
vanuit de richting van het station komt. Dat is vroeger wel
anders geweest! In die tijd is het Defensie-eiland verboden
voor onbevoegden en helemaal voor kinderen. Alleen wie er
echt moet zijn kan langs het wachthuisje en de slagboom.

En iedere werknemer moet bij het komen en gaan langs de
prikklok. Daarmee worden de werkuren bijgehouden.

Maar.. soms zijn er uitzonderingen. Dat vertelt

Ad de Jong. Zijn vader is chauffeur voor Defensie. En

soms nemmt hij in vakanties Ad en zijn broer mee voor een
ritje op de vrachtauto. Voor de jongens is dat dat echt

een vakantiedagje geweest en best bijzonder zo rond 1960.
Maar het mocht natuurlijk niet. Ads vader is er weleens op
aangesproken door de dienstdoende commandant. Als excuus
gebruikt hij dan dat zijn vrouw ziekis en hij dus zijn
zoons wel mee moet nemen. Gelukkig knijpt de commandant dan
een oogje toe.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door
middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.



STADSMUSEUM WOERDEN

2 - CILOSED STRONGHOLD

Today, the defence-island is accessible from all sides.
In fact, it has turned into the gateway to Woerden for
all those coming from the railway station as pedestrian
or bicyclist. Quite different from what it used to be.
The defence-island was closed for unauthorized people
and certainly for all kids. Only accredited persons were
allowed to go beyond the guardhouse and the barrier. All
personnel had to check-in and check-out at a time clock,
enabling to keep track of the working hours.

Sometimes .. there were exceptions. Ad de Jong remembers
those. His father had a job as driver for the defence-
island. During holidays, he would take Ad and his brother
for a trip with his lorry. It meant a real special holiday,
back there in the sixties. Only .. it was not allowed. The
commander in chief could ask questions and when he did,
Ad’s father would reply is wife is ill and he has to take
his sons with him. And yes, the commander would buy it!

No part of this publication may be reproduced and/or published by print, photocopy, audio
tape, electronic or any other means without written permission from the publisher.
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